
Bezoek aan het Patriciërshuis 

Toen de laatste bewoners het monumentale pand aan de Wolwevershaven 9 betrokken troffen zij 

daar twee haardstukken aan van de Dordtse schilder Cornelis Kuipers, die zich al ruim 200 jaar op 

deze plek bevonden. Hierop besloten zij meer werk te gaan verzamelen van deze tamelijk onbekende 

schilder. Omdat zijn oeuvre zeer klein bleek te zijn besloten zij meer werk te gaan verzamelen van 

andere Dordtse schilders, die in dezelfde periode werkzaam waren. In een later stadium werd het 

verzamelgebied uitgebreid met meubels en andere gebruiksvoorwerpen uit die periode. 

Zij stelden hun woning regelmatig op afspraak open voor geïnteresseerde groepen. Hierop kregen zij 

zulke positieve reacties dat zij zijn verhuisd naar een andere woning en het pand met hulp van een 

nog steeds groeiend aantal vrijwilligers permanent openstellen. 

In verband met de afstand tot deze locatie verzoeken wij u om 10.15 uur bij het Inloophuis Helianthus 

te zijn waarna we gezamenlijk naar het Patriciërshuis zullen gaan.  

Er is een rondleiding om 11:00 uur die tussen de 60 en 90 minuten duurt. Na de rondleiding 

vertrekken we weer richting Inloophuis om daar de lunch te nuttigen. 

Mocht u een museumkaart hebben dan zouden wij het erg op prijs 

stellen als u deze meeneemt. U steunt ons hier enorm mee. 

Kosten:  

Bezoek aan museum, afhankelijk van het aantal Museum 

Jaarkaarten tussen € 2,50 en € 7,50  

Lunch € 5,00 

 


